














VAN WOONHUIS TOT......

Oegstgeest in heden en verleden

Aflevering 19

In deze aflevering bespreken we de
Schoolstraat die - tot zo'n 25 jaar
geleden - in de Leidse Buurt lag. Om
deze straat te laten zien hebben we
twee foto's nodig, de eerste
genomen vanuit het noorden, de
tweede vanuit het zuiden.

Foto 1. Schoolstraat vanuit het Noorden.

Op de eerste foto ziet u links nog net
een raam van Schoolstraat nummer
1, daarnaast een winkelpand op
nummer 3 gevolgd door raam en
deur van nummer 5. Het hoekpand
hoort bij de Deutzstraat. Rechts is
nog een gedeelte te zien van
Schoolstraat 2. Het huis achter het
verkeersbord werd ook tot de
Deutzstraat gerekend, hoewel het
een winkelruimte had aan de
Schoolstraat. Het was een
belangrijke straat. Het verkeer uit
een deel van Leiden en Oegstgeest
naar Rijnsburg en Katwijk moest via
Deutzstraat, Schoolstraat en
Groenesteeg (Oude Rijnzichtweq).
Tientallen jaren moest zelfs de tram
uit Katwijk naar Leiden zich door de
nauwe straat wringen. Foto 2. Links
van de tramwagen is nog net het
winkeltje van Glasbergen te zien. Het
was een kruidenierszaak maar voor
de kinderen was het de enige echte
snoepzaak van Oegstgeest. Met een
halve cent kon je er al terecht. Het
volgende huis, Schoolstraat 2, had

vanouds een boven- en een
benedenwoning. De meeste
bewoners bleven niet lang en
verhuisden naar de nieuwe wijk
Buitenlust of naar de nieuwbouw aan
de Oude Rijnzichtweg. In de
benedenwoning heeft enige jaren de
heer J. Leget gewoond, de
beroemde badmeester van
zwembad Poelgeest. In '32
verhuisde hij met vrouw en dochter
naar Terweeweg 142, In augustus
'38 betrok Th. C. van der Maat het
hele pand. Voor die tijd woonde hij
op Wijttenbachweg 105. Dhr. Van
der Maat had voor zijn gezin
(uiteindelijk negen kinderen) en zijin
schildersbedrijf kennelijk wat meer
ruimte nodig. Hij zou er bijna twintig
jaar bliiven wonen. Eind 1957
verhuisde hij naar de
Korenbloemlaan. In 1964 werd het
huis afgebroken evenals de
aangrenzende panden aan
Deutzstraat en
Rhijngeesterstraatweg. Enige jaren
lag op die plaats een parkeerterrein.
Deze sloop betekende het einde van
de Schoolstraat.

Op nummer 1, aan de overkant,
kwam na vele voorgangers in 1934
W.Th. Zandvliet wonen met zijn
vrouw. Hun kinderen waren al
zelfstandig zodat zij in het kleine
huisje de ruimte hadden. Willem was
gemeente-arbeider geweest. In
'‘Oegstgeest in oude ansichten deel

Foto 2. Schoolstraat vanuit het Zuiden.



twee' staat op pagina 45 een mooie
foto van hem en enkele collega's bij
de gemeentelijke vuilnisauto's. Hij
had zijn rust wel verdiend. Hij bleef er
wonen tot '53 en vertrok toen naar
Leiden, waarschijnlijk naar een
bejaardenhuis. Het huis werd bij het
garagebedrijf getrokken.
Schoolstraat nummer 3 kent weer
een ander verhaal. Hier vestigde zich
op 25-04-1906 Adrianus Lodevicus
Nouwens (*1882) zodra hij getrouwd
was met Jacoba Jonkman (*1882
Haarlemmermeer). Arie was een
zoon van smid Nouwens, die zijn
smederij had aan de
Rhijngeesterstraatweg bij de
Toorenveltstraat. Hij begon er een
rijwielnandel. Ook had hij een garage
aan de Deutzstraat. Je kon er - zie
foto 3 - rijwielen kopen vanaf f 75.-
Bovendien konden kinderen er een
echte autoped huren voor een
dubbeltje om er een daglang van te
genieten. Het echtpaar kreeg zes
kinderen, waarvan vier dochters. Arie
Nouwens overleed in 1930 in
Noordwijkerhout. Zijn weduwe
probeerde nog enige tijd de zaak
voort te zetten, samen met haar
oudste zoon Jan. Dit lukte niet. De
rijwielhnandel werd opgeheven en
moeder Nouwens begon er een
tabakszaak. Het was een kleine
gezellige zaak met een altijd
brandende gasvlam voor de gulzige
roker. De oudste zoon, Johannes,
vertrok naar Duitsland. Dochter

Foto 3. Schoolstraat 3.

Geertruida volgde hem al gauw.
Zoon Koos werd pater en later
professor in Rome. Dochter Ria
trouwde met buurjongen Peter van
der Maat. Het paar trok in '48 in bij
moeder Nouwens. De dochters
Petronella en Cornelia werden
religieuze.

Mevrouw Nouwens vertrok in '66
naar het bejaardenhuis Duinzicht.
Dochter Ria en haar man vertrokken
in '67 naar de Zonnebloemlaan.
Daarna werd ook dit huis bij het
garagebedrijf getrokken.

Op Schoolstraat 5 woonde sinds
1903 Bernardus van Abswoude.
(*1878 Oegstgeest) met zijn vrouw
Maria Slootjes (*1878 Leiden) en
gezin. Nardus was gemeente-
arbeider. Een mooie foto van hem is
te zien in 'Oegstgeest in oude
ansichten' deel 2 blz.45. Hij zit er als
een vorst achter het stuur van de
gemeentelijke sproeiwagen. Van
Abswoude was ook onbezoldigd
veldwachter. Hij regelde als zodanig
soms het verkeer in de Leidse Buurt.
Bovendien was hij suisse in de R.K.
Kerk. Dat hield in dat hij bij
plechtigheden in de kerk aanwezig
was met een sjerp over de schouder
waarop in goud geborduurd: Eerbied
in Gods huis. Het echtpaar Van
Abswoude had tien kinderen, vijf
meisjes en vijf jongens. Zoon Koos
werd priester en werkte in het zuiden
van het land. Gerard werd broeder
en ging werken in Irian Yaja (Nieuw-
Guinea). Dochter Cor ging als
religieuze werken op Aruba en
Curagao in ziekenhuis en
bejaardenhuis. De jongste dochter,
Rie, werkte als zuster op Midden-
Java en wel als kleuterleidster. Maar
de naam 'Van Abswoude' stierf niet
uit. Het schoenreparatiebedrijf van
zoon Bertus groeide uit tot een
schoenwinkel en reparatiebedrijf in
de Dorpsstraat. Ook van andere
zoons en dochters leven nog
nakomelingen in Oegstgeest. Ook
twee kinderen, zoon Ben en dochter
Lies van Werkhoven-van Abswoude
wonen nog in Oegstgeest.



Het gezin Van Abswoude verhuisde
in 1925 naar het huis naast de
brandweerkazerne in de
Dorpsstraat. Mevr. Van Abswoude-
Slootjes overleed op 2 jan.' 52,
spoedig gevolgd door haar man:

2 nov.'52.

Het huis aan de Schoolstraat kreeg
diverse keren nieuwe bewoners,
meestal van korte duur. In 1941
evenwel betrok A.C. Bleijswijk met
zijn echtgenote W.M. Smeele het
pand. De laatste zou er tot oktober
'61 blijven wonen. Toen Mevr.
Bleijswijk in '61 overleed werd zoon
Johannes hoofdbewoner. In
augustus '62 vertrok hij. Zijn broer
Adriaan was eind vijftiger jaren al
geémigreerd naar Australié. Ook dit
pand werd nu aan de achterkant
opengebroken en bij het
garagebedrijf ingedeeld. Rond 1972
werden de drie huisjes afgebroken
en vervangen door de nieuwbouw
van het garagebedrijf Van den
Ameele. De Schoolstraat had een
zeer zakelijk graf gekregen. Maar
veel mensen hebben er vaak met
weemoed aan teruggedacht, in
Oegstgeest, maar ook in Duitsland,
[talié, Nieuw-Guinea, Australié, Java
en Aruba.

Maria Fehmers-Schlatmann en
Wout Koppers

Bronnen:

Gemeente-archief Oegstgeest
Mevr.L. van Werkhoven-Abswoude
Mevr.C. Slingerland-Zandvliet

Dhr. H.J. van Abswoude

Mevr. T. Stoop

Herkomst Foto's:

afb.1+2 Archief V.O.O.
afb.3 Archief V.O.O.

- Fotogr. Dhr.v.d.Boer
afb. 4 Archief V.O.O.

- Fotogr. Ineke Oele-Kap



UIT HET FOTO-ALBUM VAN...

De Vereniging Oud Oegstgeest uit de collectie pas verworven oude
prentbriefkaarten
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UIT HET ARCHIEF GELICHT

In het oud-archief van de gemeente
Oegstgeest bevinden zich veel
stukken die te maken hebben met
militaire zaken. Oegstgeestenaren
moesten net als alle andere
Nederlanders aan hun verplichtingen
jegens het vaderland voldoen.
Tijdens de inlijving van ons land bij
het Franse keizerrijk, van juli 1810 tot
november 1813, moesten
Nederlandse jongelingen echter in
Franse dienst. In 1810 werd daartoe
de conscriptie ofwel de algemene
militaire dienstplicht van de land- en
zeemacht afgekondigd. De onder de
wapenen te roepen jongemannen
werden door loting aangewezen.

In Oegstgeest werd in februari 1811
afgekondigd, dat allen die verzuimd
hadden zich in te laten schrijven, in
de gelegenheid werden gesteld dat
alsnog binnen twee dagen te doen.
Onderaan stond: En waarschouwt
het Gemeente Bestuur voornoemd
alvorens tot het onderzoek
daaromtrent over te gaan, van toch
in deze niet achterlijk te blijven en
zich daardoor, zoo moeawillig op
den hals te halen de Straffen bij de
Wetten of de Conscriptie bepaald.
Aan de succesvolle krijgsverrichtingen
van het keizerlijke Franse leger kwam
in 1812 een dramatisch einde. De
veldtocht tegen Rusland eindigde in
een vernietigende nederlaag. Van het
600.000 man tellende leger van
Napoleon lieten meer dan 250.000
soldaten als gevolg van honger,
dorst, kou en gebrek aan medische
verzorging het leven.

Aan de veldtocht nam ook een
contingent van ongeveer 15.000
Nederlanders deel. Gedurende de
Slag bij Borodino werd het vierde
regiment huzaren tot 46 man
gedecimeerd. Bij de terugtocht over
de Dnjepr zou het zwaar gehavende
derde regiment grenadiers,
onderdeel van de keizerlijke garde,
strijdend ten onder zijn gegaan. Van
de 200 Hollandse pontonniers, die
bruggen over de Berezina moesten
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slaan, overleefden slechts zes man
de strijd.

Er waren echter ook
krijgsgevangenen gemaakt en het
duurde erg lang voor duidelijk werd
wie er definitief niet meer terug
zouden komen uit Rusland.

In Oegstgeest werd op 8 november
1814 een brief ontvangen van de
Gouverneur van Zuid-Holland,
waarin werd verzocht om een
Opgave der Persoonen, welke
alsnog worden vermist, die bij de
Fransche Legers hebben gediend en
men veronderstelt in Rusland
krijgsgevangen te zijn gemaakt.

Uit deze opgave, die hierna volgt,
blijkt dat uit het Oegstgeest van
1814, dat slechts zo'n 880 inwoners
telde, acht militairen vermist werden.



